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Themales: Bij Bilal thuis 

Mijn schoenen zijn stuk dus ik ga niet naar school. ‘Ze hoeven niet te zien dat je schoenen 

stuk zijn,’ heeft mama gezegd. ‘Niemand hoeft te weten dat ik het geld niet heb.’ 

Bij Bilal thuis is er weinig geld. Dan ontmoet hij Sterre, een rijk meisje met een moeder die 

directeur is van een museum. Zij moedigt Bilal aan om mee te doen aan een tekenwedstrijd. 

Maar Bilal kan niet zomaar goed tekenen, hij kan perfect kunstwerken namaken. En dat valt 

ook de crimineel Gekke Gerrit op … 

 

Schrijver op bezoek 

In deze les lees ik voor uit De meestervervalser. We praten samen over armoede en over de 

dilemma’s waar Bilal voor staat. Ook praten we over de betekenis van kunst. Voor Bilal maar 

ook voor jou. Je gaat zelf tekenen en natuurlijk is er ruimte voor vragen. Ook over (het 

maken van) mijn andere boeken trouwens.  

Voor wie 

Dit boek en dus ook deze les, is voor kinderen in de groepen 7 en 8.  

Voorbereiding 

Het is handig als de leerkracht tekenpapier en potloden klaarlegt. En het is niet verplicht 

maar wel leuk als het boek De meestervervalser in de klas is. 

 


