
Meer dan honderd jaar geleden… 

Hoe zag het leven er meer dan honderd jaar geleden uit? Had iedereen toen al een wc of 

douche, waar deden mensen hun boodschappen, reisden ze al per vliegtuig, was er telefoon? 

Op deze en nog veel meer vragen geef ik tijdens dit klassenbezoek antwoord. Dat doe ik naar 

aanleiding van de Claratrilogie, die ik heb geschreven samen met Pieter Feller.   

 

      

  

Ook lees in natuurlijk stukjes voor! De trilogie speelt zich af in 1911/1912 en gaat over de 

Amsterdamse Clara die in het jaar 1900 is geboren. Het leven zag er toen totaal anders uit dan 

nu. Clara leefde in een tijd dat mannen buiten de deur werkten, en vrouwen nog veel thuis 

waren en voor de kinderen zorgden. Maar Clara wil het anders. Clara vindt dat vrouwen net 

zoveel kunnen als mannen en zij wil misschien zelfs wel ontdekkingsreiziger worden. Maar 

hoe word je dat?  

 

Via de Claraboeken maak ik een sprong terug in de tijd, en vertel ik tussendoor ook over 

Alexine Tinne, een Nederlandse vrouw die aan het eind van de negentiende eeuw 

ontdekkingsreiziger was en over wie Clara spannende verhalen te horen krijgt.  

  

Geschikt voor groepen 5 t/m 8. Bij lessen van 90 minuten kan ik er een schrijfworkshop aan 

koppelen. 


