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Jezus Christus was een meisje 

Crazie Dutch Men, Crazie Dutch Men 2018 

O n t r e g e l e n d e  s p i r i t u e l e  g r a p p e n  

Met de idee dat Jezus een meisje is geweest moet de liturgie opnieuw 

geschreven worden. Dat wordt ondersteund door een apocrief evangelie 

geschreven door Jezus hemzelf onder de naam Issel. Dat speelt zich af in 

de jeugdjaren en jong volwassenheid in Tibet en India. Het is voor de 

jonge Jezus even wennen hoe haar rol in de geschiedenis wordt bepaald. 

Zij ziet geen andere mogelijkheid dan op een humoristische wijze haar 

discipelen aan zich te binden. De spirituele beschouwingen worden op een 

ontregelende manier aan de man gebracht. Vorm is de boodschap. In een 

veertigtal gags stuurt schepper Crazie Dutch Men (pseudoniem van Jan 

Bart Dieperink) Jezus op pad met zijn tegenstanders, zoals daar zijn de 

antichrist en anderen. In korte bewoordingen toont zij de opleidingen bij de 

Brahmanen, Tibetanen en Heilige personen. RB 
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