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Naast de programma’s die ik in de aanbieding heb met een specifiek thema, vind ik het net zo 

leuk om door scholen, bibliotheken of boekhandels gevraagd te worden om ‘gewoon’ te 

komen vertellen over mijn boeken en over mijn leven en werk als schrijfster. Ik ga ook erg 

graag met kinderen in gesprek, dus mijn bezoeken zijn altijd interactief. Ik vertel mijn verhaal 

graag via vragen die kinderen voor me hebben. Ze mogen me het hemd van het lijf vragen, ik 

geef bijna overal antwoord op.  

 

Uiteraard lees ik tijdens mijn bezoek ook iets voor uit een van mijn boeken en kan er altijd 

een schrijf,-  teken- of spelopdracht aan mijn bezoek gekoppeld worden. Het is bij mij echt 

een kwestie van ‘U belt, wij draaien.’ Voor de kleuters en groep drie heb ik heel leuke boeken 

gemaakt die niet meer in de winkel te koop zijn, maar die ik tijdens mijn bezoek wel kan 

inzetten. Ook met jonge kinderen ga ik graag in gesprek, en als ze te beweeglijk worden, heb 

ik een ‘succes verzekerd’ beweegspelletje voor ze.  


