
‘Susan Smit is in staat met woorden de niet-zichtbare wereld te 
 suggereren of zichtbaar te maken’                  JAN SIEBELINK

‘Een gloedvolle zoektocht naar erotiek, rouw en zielsverwantschap. 
 Een ode aan de onvergankelijkheid van de liefde'          ARTHUR JAPIN

Susan Smit
Wat er niet meer is


