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Hyena’s en de meisjes van maneschijn is het verbluf-
fende verhaal over de jonge Siawash en het chris-
telijke weesmeisje Sari-Gol, die samen opgroeien in 
Iran. Ze verliezen elkaar vóór de Islamitische Revolutie 
uit het oog, niet wetend dat ze elkaar na de revolutie 
weer in barre omstandigheden zullen terugzien.
Als de sjah wordt afgezet en de islamitische staat 
onder leiding van ayatollah Khomeini en zijn geest-
verwanten een feit is, breekt de hel los.

Naast een pregnant ooggetuigenverslag van de  
radicale islamisering van Iran is Hyena’s en de meisjes 
van maneschijn ook een prachtige maar tragische 
liefdesgeschiedenis. Amir Chitzan schreef, in het  
Nederlands, een formidabele roman waarin echt 
iets op het spel staat – wat gebeurt er met een land 
en zijn inwoners als de sharia er wordt ingevoerd?

Amir Chitzan (1960) ontvluchtte 
zijn vaderland in 1993 wegens 
politieke activiteiten en deel-
name aan het verzet tegen  
de ayatollahs. In Nederland 
studeerde hij klassiek gitaar en 
compositie aan het conserva-
torium. Daarnaast schreef hij 
poëzie en bracht hij in 1997 zijn 
eerste dichtbundel Schets van 

de eclips uit. Ruim twaalf jaar werkte Chitzan aan 
Hyena’s en de meisjes van maneschijn, een poëtische 
roman waarin hij zijn eigen ervaringen verwerkte.
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